Afscheid nemen ...
Dat wilde je niet.

Een leven lang
volbarding en arbeidslust.

Je geest bleef vechten,
alleen je lichaam was moe

rouwadres: www.driesuitvaartzorg.be

Dit melden u met verdriet:
zijn kinderen en kleinkinderen
Paul en Christiane Verkoeyen - Pirotte
Elyn
Michiel en Lore

Paul en Ann Engelen - Verkoeyen
Gilles en Maud

Het afscheid en de asbegraving in het urnenveld
op de begraafplaats van Dessel-Centrum hebben plaats
in intieme kring op maandag 7 oktober 2024.

Bewaar zijn beeld in uw herinneringen zoals u

hem steeds hebt gekend.

Is zacht van ons heengegaan

!

Rene Verkoeyen
“Den Brodder”

weduwnaar van Marina Van Gestel

Geboren te Dessel op 24 juni 1934
Overleden in het AZ St-Dimpna
te Geel op 2 oktober 2024



