Omageven door onze liefde is van ons heengegaan Rust nu maar uft,
je hebt je strijd gestreden,

Je hebt het meer dan moedig gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?

Pa U/ B O O nS Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Geboren te Dessel op 18 januari 1955
Overleden in het wzc Betlehem te Herent op 25 mei 2024

Het afscheid en de asverstrooiing op de begraafplaats van Dessel-Centrum
hebben plaats in beperkte kring op zaterdag 1 juni 2024.

Er kan nog een laatste groet gebracht worden aan Paul in het funerarium Dries,
Polderstraat 46 te Dessel op vrijdag 31 mei 2024 van 18.30 uur tot 19 uur.

Rouwadres: www.driesuitvaartzorg.be

Dit melden u met verdriet:

zijn zus en schoonbroer

Roland en Hilde De Ceulaer - Boons

zijn kinderen en kleinkinderen

Bart en Myriam Boons - Hoefnagels
Amber Boons
Senne Boons

Ann Boonst en Peter Goovaerts

Delen mee in dit verdriet:

zijn nonkel en tantes, neven en nichten van de families Boons - Smets

Onze oprechte dank voor de goede zorgen aan:
zijn huisdokter Sofie Sermeus,
het ganse zorg- en verpleegteam van het woonzorgcentrum Betlehem te Herent

(met in het bijzonder Martine Timmermans,die Paul en ons van dag één bijstond al die jaren)
en zeker de medebewoners die Paul met alle warme liefde en genegenheid hebben omringd.

Warme knuffels en een welgemeende dank U wel van Hilde en Roland @ Dries Uitvaartzorg bvba, Dessel 014/37 92 72
condoleren kan via www.driesuitvaartzorg.be



